
   Informatieblad Sint Hippolytuskapel 
      voorheen Heilige Geestkapel 
 
   Oude Delft 118 (hoek Nieuwstraat), 2611CG Delft, tel. 06-22696946 
   Pastoraat   (adressen bekend bij contactpersoon) 
   Secretariaat: Mevr. C.M. Zeestraten - Fransen, Kerklaan 122, 2678SZ De Lier, 
   telefoon/fax 0174-514678 
   Coördinator ziekenbezoek: Mevr. Anne van Eijkelenborg, tel. 06-23722073 

Post-en contactadres: J.J.M. Duijndam, C.Fockstraat 46, 2613 DG Delft, telefoon 015-2125391  
Rekening:  NL13RABO 0383 4084 23   t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft  
Restauratiefonds:  NL23RABO 0166 1461 88 t.n.v. Sint Hippolytuskapel (inzake restauratie) te Delft. 
Internet:   www.hippolytuskapel.nl  

 

Eucharistievieringen: elke zaterdag om 17:15 uur, elke zondag 10:30 uur Hoogmis 

Door de week: elke dinsdag en op elke eerste vrijdag van de maand om 19:15 uur. 

 

 
LITURGISCH  PROGRAMMA JANUARI 2024 
ma.01 jan.10.30: Hoogfeest van de Maria Moeder van God. Pr. B.Wessel 

di. 02 jan. 19.15: eucharistieviering feest van de H.Basilius. pr. B.Beijk 

vr.05 jan.19.15: eerste vrijdag van de maand toegewijd aan het .H.Hart. Pr. B.Beijk 

za.06 jan.17.15: feest van Drie Koningen.   Pr.B.Beijk 

zo.07 jan.10.30: hoogfeest van Drie Koningen. Pr. B.Beijk. 

di. 09 jan.19.15: eucharistieviering . pr. B.Beijk 

za.13 jan. 17.15: eucharistieviering van de 2de  zondag door het jaar.  Pr.R.Jacobs 

zo.14 jan. 10.30: Hoogmis van de 2de e  zondag door het jaar. Pr R.Jacobs 

di. 16 jan. 19.15:  eucharistieviering. Pr. M.Reneerkens 

za.20 jan. 17.15: eucharistieviering van 3de zondag door het jaar. Pr .M.Reneerkens 

zo.21 jan. 10.30: Hoogmis van de 3de zondag door het jaar. Pr.M. Reneerkens 

di. 23 jan. 21.30: eucharistieviering pr.M.Reneerkens 

za. 27 jan.17.15: eucharistieviering van de 4de zondag door het jaar. pr.B.Wessel 

zo.28 jan. 10.30: hoogmis van de 4de zondag door het jaar. Pr B.Wessel 

di. 30 jan. 19.15: eucharistieviering pr. B.Wessel 

 

Andere feesten in de maand januari 

03 jan. Feest van de Heilige naam Jezus. 

08 jan. De Doop van de Heer 

24 jan. Feest van Heilige Franciscus van Sales 

25 jan. Feest van de bekering van de apostel Paulus 

31 jan. Feest van de Heilige Giovanni Bosco ( Don Bosco) 

 

Misintenties voor de maand januari 2024 

ma. 01 jan.: voor genezing van Wilhelmina Berndsen van der Heijden; voor de 

                   jarige Mayra;  overleden Gerard Beuman; overleden Paul Mokveld; 

di.  02 jan.: overleden pastoor Dik Verbakel; overleden Cock van Velden 

vr.  05 jan.: overleden Jan Brinkhof; overleden Nel van Zon; 

za.  06 jan.: overleden familie Sedee Romeijn; overleden Jan en Lenie Hoes; 

zo.  07 jan.: overleden Jan en Ben Steijger; overleden Toon van der Heijden;  

                   overleden Dries van Zon; overleden Tiny  de Vreede Windmeijer; 

di.  09 jan.: overleden Joop Pieterse; overleden Nico Oosterman. 

za.  13 jan.: overleden pastoor Eric van Waasdijk; overleden Pauline van der Heijden; 

zo. 14 jan.:  voor al de zieken van onze gemeenschap; overleden ouders Van Paassen 

                   van Bohemen; overleden Kees van der Loos; overleden ouders Hoogeboom 

                   den Haan; 

di.  16 jan.: overleden Ab Gronsveld; overleden Paul Houtman; overleden Ton van der  

                   Reijken Verkerk 

za. 20 jan.: overleden Jan en Annie Dessens van der Heijden; overleden Aad Windmeijer 

 



zo. 21 jan.: overleden Bert Bom; overleden Franciscus en Franciska Muller Weber;  

                  overleden Peter van Leusden 

di. 23 jan.: voor Katarzina van der Reijken Skrobol; overleden Piet en Joop Rijk; 

za. 27 jan.: voor de Jarige Romelia Kerindongo; overleden Jan vanVelzen;  

                  overleden Sjef van Kruining; 

zo. 28 jan.: overleden ouders Van Rijn van Zon; overleden familie Serraf;  

                  overleden Agnes Tersmette Guelen; overleden Netty Lawick van Pabst. 

di. 30 jan.: overleden Jaap Uijlenbroek; overleden An en Jan Stolk; overleden Henk  

                 Rigters; 

 

 

Vanuit het bestuur 

Natuurlijk allereerst een gezegend en een gezond Nieuwjaar voor ieder van U en al uw 

dierbaren. Waarin we hopen dat het eindelijk eens een vredige wereld zal worden, waarin 

achterdocht en wantrouwen op hun retour zijn. Een jaar waarin we geen nieuwe woorden 

hoeven bedenken die op het woord graaiflatie lijken. Een jaar waarin we het geluk 

proeven van naar elkaar omzien. Een jaar waarin we Gods barmhartigheid gaan ervaren. 

Zoals u wellicht gezien heeft is onze kapel dit jaar op een zeer professionele manier 

versierd. Annet Akkerma bracht haar collega Carolina den Hartog mee en zo is het 

balletje gaan rollen. Er zijn heel veel uren in de kapel en elders doorgebracht en met 

meerdere mensen uit de kapel is de versiering in orde gebracht. Een groot succes. Met 

Kerstmis is alles weer vernieuwd. Hoe bijzonder kun je het hebben. Dank aan allen die 

hier aan hebben bijgedragen. 

Inmiddels is het ook bekend wat onze kapelgemeenschap heeft geschonken in de 

adventsactie voor de middelbare school in Papoea Nieuw Guinea om meubilair te kunnen 

aanschaffen. Het enorme bedrag van 1470,50 euro in 4 weken tijd. In onze 

gemeenschap zitten geweldige weldoeners met een gul hart. Moge Gods liefde en 

goedheid komen over ons allen en in Papoea Nieuw Guinea. 

 

Gebedsintentie van de Heilige Vader Paus Franciscus voor januari 2024 

Bidden wij dat de Geest ons helpt om de gave van verschillende charisma’s binnen de 

christelijke gemeenschappen te erkennen en om de rijkdom van verschillende liturgische 

tradities in de katholieke Kerk te ontdekken. 

 

Gebed om roepingen januari 2024 

Dat de Heer vele jonge mensen roept om Hem van dichtbij te volgen; dat zijn stem 

gehoord mag worden in het hart van onze jongeren, dat zij geraakt worden door de 

liefde. 

Dat vele jonge mensen de roeping ontdekken die de Heer voor hen heeft weggelegd; dat 

ze Hem beter leren kennen en in deze wereld getuigen van zijn Evangelie, dienstbaar aan 

God en aan de wereld. 

Dat de Heer aan onze wereld, die zo vaak getekend wordt door haat, geweld en 

onderdrukking, moedige boodschappers van het Evangelie schenkt, die als priesters 

goede herders zijn voor het volk van God. 

 

Bezinning 

“Moge de Heer u zegenen en behoeden!” Zo luidt aan het begin van het nieuwe jaar het 

Woord van God. Deze tekst uit de zogenaamde” Aäronszegen” wordt in naam van de 

Heer via de liturgie overal ter wereld uitgesproken. Meer nog, deze woorden bewerken 

wereldwijd een goddelijke zegen . Wat kunnen we beter ontvangen en beter elkaar 

toewensen dan Gods zegen? De goddelijke zegen betekent immers: Gods liefde en 

barmhartigheid, zijn goedheid en bescherming, zijn genade  en erbarmen. Veel mensen 

wensen elkaar in deze dagen het goede toe, soms zelfs met de woorden “al wat wenselijk 

is “. Inderdaad, al wat wenselijk is voor mensen die door God geschapen en verlost zijn. 

Dit zouden we mogen samenvatten in een “gezegend Nieuwjaar!”. 

Op de eerste dag van dit nieuwe jaar vieren we Maria, de Moeder van God. Tot haar 

bidden we: ”Gezegend zijt gij onder alle vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw 



schoot.” God heeft haar zijn rijkste zegen geschonken, derhalve is zij ook de gezegende 

vrouw bij uitstek en kunnen we met de apostel Paulus vanuit Rom.9,5 zeggen: ”Uit haar 

komt de Christus voort naar het vlees die, boven alle verheven, God is: de gezegende tot 

in eeuwigheid.” Jezus , de gezegende in de eeuwigheid zal ons te allen tijde kunnen en 

willen zegenen. Door zijn sterven en verrijzenis is Hij de bron van alle zegen geworden. 

Op Hem mogen we steeds weer een beroep doen. Voor zijn zegen openen we ons op een 

bijzondere wijze bij de bezinning op het Woord. Immers, Hij is het Woord van God, vol 

genade en waarheid. Een goede, serieuze bezinning op zijn leven , zijn woorden en 

daden strekt tot zegen voor ieder persoonlijk en voor ons als Kerk. Wij worden door Hem 

tot een zegen voor anderen. Met een verwijzing naar de eerste brief van de apostel 

Johannes zouden we mogen zeggen: ”We zijn reeds gezegenden van de Vader en wat wij 

zullen zijn zal eens ten volle geopenbaard worden.” Door voortdurend de zegen van God 

te ontvangen, worden we meer en meer tot zegen voor anderen. Ofwel met de apostel 

Paulus in Ef. 1,3:” In Christus heeft God de Vader ons gezegend en zal Hij ons zegenen 

met elke geestelijke zegen.” Door ons op het Woord van God te bezinnen en de liturgie 

op een goede, bezinnende wijze te vieren, groeien we als gezegenden en zijn we 

derhalve tot zegen voor onze medemensen. Laten we dan ook , samen met Maria, ons 

persoonlijk en kerkelijk antwoord geven:” Mij geschiede naar uw Woord, mij geschiede 

naar de zegen die Gij mij vandaag en alle 366 dagen van dit jaar wilt geven.” 

Wat ook zeker bijdraagt dat de zegen van God verspreidt wordt, is het gebed van 

zegening voor anderen. Elkaar en de mensen om ons heen zegenen kan in het openbaar 

gebeuren maar ook in het verborgene. “Heer, zegen mijn medemensen met 

barmhartigheid, met vrede, met liefde, met geduld, met vertrouwen….” We kunnen dit 

gebed ook toepassen op onszelf. Daarmee wordt de zegening nog concreter vanuit het 

verlangen en de noden die wij in onszelf ook in anderen opmerken. Een belangrijk 

zegeningsgebed op de eerste dag van het nieuwe jaar is de “zegening met vrede”. 

Hoezeer heeft de wereld en hebben de mensen behoefte aan vrede. Dit geldt in het 

bijzonder voor de mensen in het Midden Oosten en in Oost Europa/. Maar in feite heeft 

elke mens een groot verlangen naar vrede, naar de ware shalom:”Sjalom aleechem!” (de 

vrede zij met u.)  Vrede onder de mensen, vrede in de harten van de mensen, de vrede 

die God ons geeft! 


